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Beste Leden, 
 
Met deze nieuwsbrief willen we iedereen op de hoogte houden van wat er speelt in onze 
buurt. Denk aan activiteiten en nieuwtjes. In deze nieuwsbrief vertellen we meer over de 
geslaagde activiteiten en delen we de plannen voor de komende tijd. 
 
Veel leesplezier! 
 
 

De officiële oprichtingsdatum van onze buurtvereniging is 9 november, maar dit bijzondere 
jubileum hebben we al uitgebreid gevierd op 30 augustus. De dag begon stralend bij de 
molen met de onthulling van de nieuwe buurtvlag. Onder de vrolijke muzikale begeleiding 
van de Bierspiekers werd Henk Woltjer door de burgemeester koninklijk onderscheiden, een 
bijzonder moment! Daarna kon iedereen genieten van koffie en lekkernijen, terwijl onder het 
zonnetje gezellig werd bijgepraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik Jubileumfeest 



 

 

 

Begin van de middag werden de pannenkoeken vers gebakken en smaakten heerlijk bij 
iedereen. Het middagprogramma zat vol gezelligheid! De spelletjes werden gespeeld, de 
eerste rondes van Klouk zorgden voor veel plezier, en Mandy zong alles mooi bij elkaar, wat 
voor extra sfeer zorgde. 

 

 

 

 

 

 

 

S’ Avonds was er een drukbezochte BBQ, dit keer onder muzikale begeleiding van Hinry 
Blaauw. De laatste ronde Klouk werd gespeeld en het feest ging door tot in de late uurtjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Het jubileumfeest was een groot succes en een mooie gelegenheid om samen te komen en 
bijzondere momenten te vieren. 

We willen alle vrijwilligers, bedrijven en anderen die hebben geholpen om het jubileumfeest 
mogelijk te maken, van harte bedanken. Dankzij jullie inzet, enthousiasme en betrokkenheid 
is het een onvergetelijke dag geworden. Jullie bijdrage, groot of klein, heeft een belangrijke 
rol gespeeld in het succes van het feest. Hartelijk dank! 

 

 

De nieuwe buurtvlag is een feit! Iedereen die zich had aangemeld, heeft de vlag inmiddels 
ontvangen. De vlag blijft in eigen beheer, maar mag tijdens verschillende evenementen van 
de buurtvereniging wapperen. Bewoners worden altijd vooraf geïnformeerd wanneer er 
gevlagd wordt, zodat we samen kunnen laten zien hoe trots we zijn op onze buurt! 

 

 

 

 

 
 
 

Tijdens de Feest- en Lichtweek zag onze buurt er weer prachtig uit! Veel bewoners deden 
enthousiast mee met het versieren van hun huizen en tuinen, waardoor de straten volop 
straalden. Hoewel we dit jaar helaas niet in de prijzen zijn gevallen, was de gezellige sfeer en 
het samen plezier maken voor iedereen een echte winst. Dank aan alle buurtgenoten voor 
jullie inzet en creativiteit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feest en Lichtweek 

Buurtvlag 



 
 
 

 
Onze jaarlijkse bingo is verplaatst naar 21 november en krijgt dit jaar een winterse twist,  
de Winterbingo! 

Een gezellige avond vol met prijzen en winterse gezelligheid. 

Meld je snel aan voor 30 oktober 2025 om zeker te zijn van een plekje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doordat er vorig jaar te weinig animo was voor het Sinterklaasfeest, heeft het bestuur 
besloten om het bezoek van Sinterklaas dit jaar niet door te laten gaan. Natuurlijk willen we 
de kinderen (onder de 12 jaar) niet overslaan! Daarom hebben we Sinterklaas, Kerst en Oud 
& Nieuw samengevoegd tot één gezellige Decemberborrel! 

We maken er een sfeervolle borrel van bij de kerstboom, met cadeautjes voor de kinderen 
onder de boom en natuurlijk een hapje en drankje voor de ouders en alle buurtgenoten.  

Houd 27 december van 16:00 tot 18:00 uur vrij in je agenda! 

Meer informatie volgt binnenkort.  

 

Bingo 
 

De Decemberborrel 
 



 
 
 

Na twee jaar met plezier de Creaclub te hebben georganiseerd, willen wij laten weten dat 
we gaan stoppen. We hebben enorm genoten van alle gezellige avonden, het samen creatief 
bezig zijn en de leuke gesprekken. 

Onze laatste workshop organiseren we 10 december 2025, en dat wordt een feestelijke 
taartworkshop als afsluiting van een fijne tijd. We willen iedereen bedanken voor het 
enthousiasme en de gezelligheid de afgelopen jaren! 

Groeten, 
Hennie en Ariena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat zou het jammer zijn als de Creaclub zou verdwijnen! Daarom hopen wij als bestuur dat 
er twee enthousiaste buurtgenoten zijn die het leuk vinden om dit voort te zetten. 

Je hoeft geen kunstenaar te zijn, het belangrijkste is dat je plezier hebt in iets creatiefs doen 
en het leuk vindt om dit samen met anderen te organiseren. Natuurlijk helpen we je graag 
op weg bij de opstart! 

Dus……lijkt het je leuk om de Creaclub nieuw leven in te blazen? Laat het ons weten, we 
horen het heel graag!  

 
 

We zijn er dit jaar lekker vroeg bij! Op 20 februari 2026 vindt de jaarvergadering plaats in het 
dorpshuis. Na afloop organiseren we natuurlijk weer een gezellige pubquiz, een leuke 
manier om samen het nieuwe jaar te beginnen! We sturen de notulen van de 
jaarvergadering van vorig jaar tijdig toe. 

Iedereen is van harte welkom! 

Jaarvergadering 
 
 

Creaclub 
 
 

Oproep van het bestuur 
 
 


